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EMMAUS 
Als je morgen naar Emmaus moet 
en onderweg komen er vragen 
in je hart en twijfels in je geest 
en zinkt de moed in je schoenen 
zie toe wie met je meegaat op de weg…. 
 

Het zal een mens zijn 
die eerst vreemd voor je is, 
misschien luistert hij 
en maakt veel voor je duidelijk. 
 

Zijn stem zal warm zijn 
en vol begrip; 
zijn hand vast en zacht, 
en wanneer je hem bij je uitnodigt 
om binnen te komen 
-het zal bij valavond zijn- 
zie toe als hij met je het brood breekt; 
 

Het kan de Heer zijn, 
heel duidelijk, 
en daarna maar weer 
gewoon de mens die de weg met je gaat…. 

 

http://www.kerkkomnou.nl/


 
 
 

 
Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:  

 
APOTHEEKMAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, 

Maastricht, tel. 043-387 17 50 
HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM): 

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SACRISTIE OLV VAN LOURDES 
Eucharistie op maandag -en dinsdagmorgen om 09.00u en op 

 woensdagavond om 19.00u en om 18.30u de Rozenkrans; 
Meditatie: Iedere 2e donderdag en 4e donderdag in de maand van 19.30u tot  

20.30u in de traditie van Zazen. (niet in juli en augustus: vakantie)    
Lauden: Ochtendgebed elke dag behalve zondag van 08.30 – 09.00 uur  

 

HET KLOPPEND HART 

VAN WITTEVROUWENVELD 

043 – 362 11 76 
 

TOT ZIENS IN 

HET TREFCENTRUM 

EDISONSTR. 4 MAASTRICHT 



 
 
WE ZIJN HONDERD GEWORDEN: PROFICIAT 
De mijlpaal is gehaald, we hebben gevierd dat we 100 zijn geworden, of in 
elk geval de O.L.V. van Lourdesparochie. We hebben het gevierd op 
zaterdagavond 13 april met ons koor Die Vaan Us onder leiding van Eelco 
Hollemans. Het koor had zich zelf helemaal uitgedorst in de sfeer van 100 
jaar geleden, maar ze zongen heel modern. Het oudste koorlid is overigens 
94 en het jongste is 5 jaar. Na de viering van zaterdagavond werd de 
tentoonstelling over de bouw, het ontstaan en de latere ontwikkeling van 
de kerk getoond met een enthousiast verhaal van architect Fred Humble. 
Fred vind de Lourdeskerk na de Sint Servaas en de Sterre der Zee de 3e 
belangrijkste kerk van Maastricht. Zoiets hoor ik natuurlijk graag, maar wie 
de Lourdeskerk kent, wist dit al, of beter misschien,  heeft dat ook altijd al 
gevoeld. Fred is lid van de jubileumcommissie ’100 jaar Lourdesparochie en 
deze tentoonstelling heeft hij voor zijn rekening genomen. Wethouder 
Hubert Mackus opende de tentoonstelling na de mis. Elke zaterdagmiddag 
en zondagmiddag is de kerk open tot 17.00 uur om de tentoonstelling te 
bezichtigen, mits we voldoende gastheren en vrouwen vinden om de kerk 
open te houden.  Als je ons daarbij wilt helpen ben je van harte welkom. Je 
kunt je opgeven op de pastorie, elke dag open van 10.00 tot  12.00 uur. 
Speciaal was dat er een kleinzoon van de architect Frits Peuts aanwezig 
was, dat was Murc Peuts, toevallig ook voorzitter van het CDA. Het CDA was 
de eerste met een jubileumbijdage  voor de renovatie van de windlade van 
ons orgel. Dank daarvoor en we hopen dat er nog veel meer mensen ons 
willen steunen. U kunt altijd een gift overmaken op rekening NL28 SNSB 
0858 3835 00 tnv parochie OLV van Lourdes gift jubileum 100 jaar. 
Op zondag hebben we het nog eens overgedaan, als je 100 bent geworden 
dan is dat toch iets bijzonders. Nu was er het koor Cantate Felici Sint 
Gertrudis met als dirigent Ton Vennix en met Eric Habets als solist. Het 
klonk allemaal heel goed. We hopen dat het koor nog eens een keer terug 
wil komen. 
Nu we het 100 jaar jubileum van de Lourdesparochie gevierd hebben is het 
goed erbij te vermelden dat niet alleen het Wittevrouwenveld tot deze 
parochie hoorde, maar ook Wyckerveld. Pas later heeft Wyckerveld een 
eigen parochie gekregen: De H. Familie, en is er in het Wittevrouwenveld 
nog de Guliëlmusparochie gekomen. Beiden zijn nu weer opgegaan in de 
OLV van Lourdesparochie die op haar beurt  weer op zal gaan in de nieuw 
op te richten parochie Maastricht Oost.  
Maar voor als nu iedereen van harte proficiat.  
 
Pastor Mattie Jeukens ofm. 
 



 
 
LOURDESKERK EINDELIJK ZOALS ZE BEDOELD WAS! 
Misschien denk je nu, wat hoezo, hoe is die Lourdeskerk dan ooit anders 
bedoeld dan om een kerk te zijn? Volgens Fred Humble, de architect dus 
en organisator van de eerste tentoonstelling, is de Lourdeskerk altijd 
bedoeld geweest als het centrum, ja zelf als het hart van Maastricht 
Oost. Toen net voor de kerk de autoweg werd aangelegd, verloor zij die 
plek en Wyckerveld kreeg een eigen parochie in Noord. De autoweg was 
een scheidingsmuur, die dankzij de tunnel geslecht is en de kerk als het 
ware doet herrijzen tot het logische centrum van Oost. Interessante 
bijkomstigheid is dat de kerk zo groot is! Zij is zo groot dat er altijd plaats 
is voor iedereen, letterlijk. Je kunt er altijd een plekje vinden. En deze 
grote kerk herinnert eraan ,doordat hij bijna nooit echt vol is, dat de 
kerk ook bestemd is ook voor de mensen die er niet zijn. De mensen die 
er niet zijn worden gemist. Tegelijkertijd maakt het de gebruikers van de 
kerk bescheiden en nederig: We hebben nog een hele weg te gaan 
voordat we allemaal samen verzameld worden tot een volk van God 
samen in dat ene huis van de Heer! 
 

EVEN HEEL IETS ANDERS 
Zaterdag 20 april is er geen avondmis in de Lourdeskerk, de 
eucharistieviering is als het ware verplaatst naar Hasselt naar de kerk 
van het Heilig Paterke, Minderbroedersstraat 19. De viering begint niet 
om 19.00 maar om 18.30 uur. Trouwens een ensemble van de Harmonie 
Gele Rijders zal de viering muzikaal ondersteunen. Weet je van harte 
uitgenodigd om naar Hasselt te komen. 
 

‘t PEURTSJE 
Het wijkblad van Wyckerpoort heeft een nieuwe ‘jas’ gekregen en ik 
mag zeggen dat het er fris uitziet. Het is een mooi blad geworden. Deze 
nieuwe groene jas is misschien een uitnodiging naar de bewoners van de 
Groene Loper om er eens in te kijken en het ter hand te nemen. Maar 
dan moeten ze eigenlijk eerst hun Neen-Neen stikker vervangen door 
een Neen-Ja stikker. Het is opvallend hoeveel Neen-Neen stikkers er op 
de brievenbussen van de Groene Loper zitten. Een wijkblad helpt om de 
buurtbetrokkenheid te vergroten, maar dan moet je het wel kunnen lezen 
en ’t Peurtsje is de moeite van het lezen meer dan waard. 
 

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2024 Dat is Harrie Lindelauf geworden. 
Harrie is journalist en de drijvende kracht achter de website van 
Wyckerpoort: www.wyckerpoortmaastricht.nl  

http://www.wyckerpoortmaastricht.nl/


 
En Harrie heeft meegeholpen om ’t Peurtsje in een nieuwe jas te steken. 
Harrie proficiat en ook dank voor jouw ondersteuning en betrokkenheid 
bij wat er in en rond onze kerk gebeurt en aan ideeën ontwikkeld wordt 
om het spoor ondertunnelt te krijgen. 
 

DE PILEER IS DE KERN GEWORDEN 
Ooit was er de bezinningsruimte de Pileer naast de Buurtbrök ;het idee 
dat elke goede brug pilaren nodig heeft om stevig te staan. Maar op een 
bepaald moment hebben we de Pileer terug gegeven aan Servatius, toen 
kwam er de Vlinder in. Ondertussen zijn er weer andere veranderingen 
gekomen. De Buurtbrök werd een winkel en de Vlinder is nu de Kern 
geworden als buurt huiskamer, die op 20 januari alweer feestelijk is 
geopend in de Prof. Kernstraat nr.7. Voor de verschillende activiteiten 
kun je terecht op de buurt Website, maar je kunt ook altijd mailen met 
marjolein: marjolein.luimes@trajekt.nl  
 

ZATERDAG 4 MEI DODENHERDENKING 
Ook dit jaar zal er weer bij het bevrijdingsmonument op het 
Koningsplein de dodenherdenking gehouden worden met de 2 minuten 
stilte om 20.00 uur.  
Voorafgaande aan de dodenherdenking is er om 18.30 uur een 
oecumenische gebedsviering in de OLV van Lourdeskerk. Na de viering is 
er een stille tocht naar het koningsplein vanuit de Lourdeskerk. 
 

EERSTE COMMUNIE 
Het gaat nu snel. De kinderen zullen op 9 mei ,Hemelvaartsdag hun 
Eerste Heilige Communie doen in de viering van 10.30 uur. Er wordt 
hard geoefend en nieuwe liedjes worden ingestudeerd. 
Meer aandacht voor de Communie is in de volgende wegwijs. Gelukkig 
kunnen de ouders op zondagmorgen ,als de kinderen in de kerk aan het 
oefenen zijn ,nog steeds terecht in de Kunstketel. Even zag het er naar 
uit dat de Kunstketel nu al dicht zou gaan in verband met de renovatie 
van het plafond en de sloop van een “koelcel”. Je denkt dan wat hebben 
een Kunstketel en een Koelcel nu gemeen, hoe komt het een bij het 
ander? Misschien dat Manon Pachen het antwoord weet? 
 

DERDE DAUWTRAPWANDELING 
Deze is op Hemelvaartsdag 9 mei, zoals altijd weer vetrekken tussen 
07.00 en 09.00 uur met een routebeschrijving. Traditioneel is 
Hemelvaart de dag bij uitstek van de dauwtrap-wandeling. 
 
 

mailto:marjolein.luimes@trajekt.nl


 
Tenminste in Noord Brabant. Deze dag trekken mensen dan  naar de Sint 
Jan in Den Bosch ,naar de ‘Zoete Lieve Vrouwe’ van Brabant. 
 

TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN: DE PAASTIJD 
Elk jaar heeft zijn eigenheid met de seizoenen , de vakanties en de tijd 
dat er gewerkt wordt. Misschien is de allerbelangrijkste bijdrage van de 
kerk wel het kerkelijk jaar met zijn lezingen en zijn verschillende 
accenten door heel het jaar. Het ‘kerkelijk jaar’ is als het ware een 
grootkunstwerk inspelend op de tijd van het jaar en de cycli in de 
natuur. Kerstmis als de dagen gaan lengen,  symbool voor het nieuwe 
licht dat de duisternis overwint, dan de 40 dagen als voorbereiding op 
Pasen met natuurlijk Carnaval en Aswoensdag. Pasen als de lente echt 
gaat doorzetten. Pasen viel dit jaar vroeg en het leek erop dat ook in de 
natuur de lente extra vroeg begonnen is dit jaar. Er zijn 40 dagen van 
Aswoensdag tot Pasen, de zondagen niet meegerekend. Dat is mooi, 
want de zondag is de dag dat Jezus uit de doden is opgestaan, dan kun je 
niet vasten. Na Pasen zijn het 40 dagen tot aan Hemelvaart en dan nog 
10 dagen tot Pinksteren. Pinksteren komt van pentacosta: de vijftigste 
dag. Net als 40 is 50 ook een belangrijk getal omdat het 7x7 plus 1 is. In 
de Bijbel vond men dat na 50 jaar men zo eerlijk moest zijn om gewoon 
weer opnieuw te beginnen in het besef dat in de loop van die 50 jaar 
namelijk de een geluk heeft en de ander pech, zodat de een rijk kon 
worden en de ander alleen maar armer werd. Men vond dat ‘eigenlijk’ 
niet kunnen en dat daarom alles weer na 50 jaar opnieuw verdeeld 
moest worden! Pinksteren, het feest van de gave van de Heilige Geest 
heeft iets heel materieels dus. De Geest vraagt om handen en voeten te 
krijgen in het concrete leven van elke dag. 
 

WAT IS EEN HEILIGE? 
In het kader van het 100 jarig bestaan van onze parochie is aan de 
kinderen van de Letterdoes gevraagd om kleine icoontjes te maken van 
een heilige. Deze werkstukjes van de kinderen zullen ook een eigen 
tentoonstelling krijgen in de kerk vanaf 12 juni. Dat is nog relatief ver 
weg. Maar toen kwam de vraag: “Wat zijn eigenlijk heiligen?’ Wie zijn 
dat? Mattie Kun je dat  uitleggen aan de kinderen? Toen moest ik wel 
even slikken, hoe leg je een kind uit wat een heilige is?   
Maar dan wel zo dat het niet iemand op een voetstuk wordt die 
hemelhoog  boven ons verheven is, maar juist een man of vrouw is die  
net zoals jij is, maar toch bijzonder?  Mensen die op een voetstuk staan 
hebben we genoeg, maar meestal kom je daar niet ver mee.  
 



 
 
Vaak zijn die alleen maar bezig met zichzelf. Een echte heilige is nu juist 
iemand die je helpt om dichter bij jezelf en bij God te komen? Maar 
help, wat zeg je dan? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Een heilige is 
gewoon een ‘gaaf’ iemand, dat is iemand uit één stuk, wat dat dan ook 
weer mag zijn. Heilig komt van ‘heel’ – ‘gaaf’  iets waar de gebrokenheid 
van ons bestaan geen vat op heeft. Misschien ken je zelf van die 
mensen, die gewoon fijn gezelschap zijn, die optimistisch zijn zonder dat 
ze zwevend zijn of geen contact meer zouden hebben met het gewone 
leven. Echte heiligen zijn mensen met 2 voeten in de klei, die weten van 
aanpakken! Eigenlijk dus: ‘Geen woorden, maar daden”. Mensen op wie 
je altijd weer een beroep mag doen en dan geen uitvlucht bedenken 
maar gewoon bereid zijn je te helpen. Ik denk dat zo’n mensen echte 
heiligen zijn.  
Trouwens er is een mooie uitspraak die zegt: “Elke heilige heeft een 
verleden en elke zondaar heeft een toekomst”. Maar dan komt 
natuurlijk de vraag of kinderen weten wat een zondaar is en als ze het 
niet weten hoe leg je ze  dan uit wat een zondaar is? Misschien iets voor 
de volgende Wegwijs. 
 

DE ENE KAARS IS DE ANDERE NIET 
Tijdens de aanwezigheid van Bernadette in onze kerk op 2 april zijn er 
kaarsen uitgedeeld om aan te steken. Er waren 2 soorten, die van ons 
die we gebruiken in de Lourdeskapel en die we gekregen hadden uit 
Lourdes. Wat blijkt, die we gekregen hadden van Lourdes waren kaarsen 
die bedoeld waren om alleen te laten branden met een kapje. Want de 
kaarsen smolten nogal al snel  Bij de viering rond Bernadette had ik zo’n 
kaars uit Lourdes maar zonder kapje. Ik heb het geweten, mijn hele pij 
zit nu onder het kaarsenvet. Maar het is wel een mooi aandenken aan 
Bernadette en ik begin zo wat meer te lijken op de oude paters bij ons, 
wier pij meestal niet meer zo smetteloos was, maar getekend door het 
leven, getekend dus door de vele kaarsen opgestoken voor het goede 
doel! 

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES 
 

Zaterdag 20 april  
dienst in de kerk van het Heilig Paterke in Hasselt 
In de OLV van Lourdes geen Viering om 19.00 uur! 
18.30 Mattie Borgignons / Lambert van Bogaert / Annie Peusmans-

Reynders / Peter Overhof 
 



 
 

Zondag 21 april  4e zondag van Pasen  
10.30         Ytske van Aubel-Stel, Huub van Aubel en familie /  

Harrie  Tonnard / Peter van Loo / Els Hustinx / jaardienst Lien en 
Lou Zeekaf-Claessens / zeswekendienst Ine Habets-Botty 

Maandag 22 april 
9.00 Ida Noorlander 
Dinsdag 23 april 
9.00 Toon van Griensven ofm   
Woensdag 24 april 
18.30 Rozenkrans 
19.00 Marieke de Bruijn-Vroegop / Jeanny Leclaire-Valke 
Zaterdag 27 april  
19.00 Miep van Els-Festen / Mia Zwackhalen-Ropers en Mattie  

Zwackhalen / 4e jaardienst Dolf Ramakers / Tiny Martin-van 
Wunnik   

Zondag 28 april   5e zondag van Pasen  
10.30   Fien Coolen-van der Venne en Jeu Coolen / Ber Ramakers 

/ Jo Heuts / Pierre Rosier en Lisette Jeunink-Rosier / Corrie Frijns-
Lardenoije / Albert Ruijters / André Niesten / Annette Smids / 
Knud Roemgens / jaardienst Henri van Hoof en voor de 
overledenen van de familie van Hoof, Koek en Mommers 

Maandag 29 april 
9.00 pater Gerard Ris ofm 
Dinsdag 30 april         
9.00 Toos van Helvoort 
Woensdag 1mei 
18.30 Rozenkrans 
19.00 Math Revenich 
Vrijdag 3 mei  1e vrijdag van de maand       
9.00 Lucie Claessens / zr. Clementine Haan / Truus Wolters / zr. 

Gemma Govers  
Zaterdag 4 mei      Dodenherdenking  
18.30  Peter Donders / Kitty Gilissen     
    Zondag 5 mei  6e zondag van Pasen: Bevrijdingsdag   
10.30 Ton Signet / Els Maessen-Laenen / José Huijts-Voorjans / Huub 

Beckers / Lieke Vandebeek-Voncken / Jef Op den Oordt, José Op 
den Oordt-Coenen en zoon Bert 

 


